
   

  Licht en luister 
 

  En weer gaat er een dag voorbij 

  wat traag en licht gebogen 

  de nacht weegt zwaar 

 

  De zon komt op 

  een merel zingt, een lijster 

  een leeuwerik klimt naar omhoog 

  en tuimelt naar beneden 

  de wereld is vol licht en  

  luister, daar klinkt  

  een tureluur 

 

  Maar ook een uil, hij kijkt 

  en weet wie in het donker 

  wakker ligt, voor wie 

  de zwanenzang zal zijn 

  de schaduw lang 

  de nacht weegt zwaar   

 

    (En toch, de hemel 

    licht, en luister de 

    merel zingt alweer 

    een nieuwe dag) 
 


